
Art	  for	  All	  in	  Zuid-Afrika,	  in	  Graaff–Reinet.	  Een	  kleine	  stad,	  ongeveer	  
650	  km	  landinwaarts	  vanaf	  Port	  Elisabeth.	  	  5-23	  december	  2013	  

Op	  uitnodiging	  van	  Tanja	  en	  Hugo	  
Vosloo,	  gingen	  wij	  met	  een	  zeskoppig	  
team	  naar	  Graaff-Reinet.	  Alleen	  de	  
reis	  er	  naar	  toe	  via	  de	  Kleine	  Karoo	  	  
was	  al	  	  een	  belevenis.	  	  In	  twee	  
gehuurde	  auto’s,	  vol	  bepakt	  met	  
“fun”spullen	  gingen	  we	  op	  weg.	  
Onderweg,	  op	  een	  totaal	  verlaten	  
gebied,	  liep	  een	  jongeman	  te	  
“duimrijden”,	  hij	  was	  op	  weg	  naar	  
Graaff-Reinet	  en	  was	  al	  lopend,	  
liftend	  vanaf	  Kaapstad,	  al	  dagen	  
onderweg	  naar	  zijn	  vader.	  Een	  traject	  
van	  660	  km	   .	  

	  

	  

Het	  begon	  allemaal	  met	  het	  thema	  	  	  	  
‘Jij	  is	  de	  skat’,	  wat	  we	  vrij	  vertaald	  
hebben	  geweven	  in	  ons	  verhaal.	  

De	  eerste	  week	  kwamen	  er	  ongeveer	  
140	  kinderen,	  die	  we	  in	  drie	  groepen	  
verdeeld	  hebben.	  Tanja	  en	  Hugo	  
wilden	  dat	  alle	  kinderen	  

geregistreerd	  werden	  en	  dat	  alleen	  
was	  al	  een	  workshop	  in	  het	  verstaan	  
van	  het	  prachtige	  Afrikaans.	  Veel	  
kinderen	  hadden	  Nederlandse	  namen	  
als	  Jantje,	  Freddy,	  Johan	  en	  ook	  
Nederlandse	  achternamen,	  maar	  dan	  
met	  die	  mooie	  donkere	  koppies.	  De	  
kinderen	  werkten	  steeds	  in	  de	  zelfde	  
groep	  gedurende	  de	  dagen	  van	  het	  
project,	  waardoor	  we	  ook	  	  wat	  namen	  
en	  gezichten	  leerden	  kennen.	  Om	  
binnen	  te	  komen	  kregen	  alle	  
ingeschreven	  kinderen	  een	  
polsbandje,	  in	  een	  bepaalde	  kleur.	  De	  
volgende	  dag	  probeerden	  ook	  andere	  
kinderen	  om	  met	  soortgelijk	  bandjes	  
binnen	  te	  komen	   .	  

Elke	  dag	  was	  er	  een	  vertelling	  dat	  	  
tegelijkertijd	  werd	  uitgebeeld	  door	  
drie	  heren	  uit	  ons	  team,	  bestaande	  
uit	  een	  super	  popster,	  een	  rijke	  
Arabier	  en	  een	  topvoetbalspeler.	  
Maar	  zij	  konden	  	  ondanks	  al	  hun	  faam	  
het	  geluk	  niet	  vinden.	  Deze	  mannen	  
moesten	  ver	  reizen,	  onder	  andere	  
met	  een	  kamelen	  karavaan,	  die	  
gevormd	  werd	  door	  een	  grote	  groep	  
kinderen.	  Een	  groot	  vliegtuig,	  dat	  ook	  
gevormd	  werd	  een	  grote	  groep	  
kinderen.	  De	  popster	  die	  met	  een	  
mega	  blitse	  auto	  kwam	  aanrijden,	  
ook	  een	  groep	  kinderen.	  

	  



Gedurende	  drie	  dagen	  vertelde	  Wim	  
wat	  die	  drie	  mannen	  overkwam	  en	  
omdat	  we	  dicht	  tegen	  kerst	  aan	  zaten	  
kwamen	  de	  reizigers	  uiteindelijk	  via	  
de	  koning,	  een	  vertaler	  in	  een	  
koningsmantel,	  bij	  de	  kerststal	  uit.	  	  

	  

	  

Dit	  keer	  een	  prachtige	  donkere	  
Jezusin	  doeken	  gewikkeld	  en	  een	  
jonge	  mama	  uit	  de	  township	  
Asherfield	  	  

en	  niet	  te	  vergeten	  een	  Jozef,	  met	  een	  
echte	  rugzak	  vanuit	  het	  afkick-
centrum	  waar	  Tanja	  Vosloo	  werkt.	  	  

	  En	  zo	  werd	  het	  een	  kerstverhaal	  met	  
een	  knipoog	  naar	  2013,	  waar	  de	  drie	  
reizigers	  al	  hun	  rijkdom	  en	  geschenk-
en	  brachten	  en	  de	  bestemming	  van	  
hun	  leven	  vonden.	  Er	  werden	  weer	  
fantastische	  creatieve	  attributen	  
gemaakt	  die	  later	  ‘kleding’	  werden	  
van	  de	  parade.	  

	  

	  

	  

Nieuw	  waren	  de	  aardappelzakken	  die	  
Piet	  op	  straat	  had	  gevonden	  en	  die	  
werden	  omgetoverd	  tot	  hoge	  hoeden,	  
een	  schitterend	  gezicht.	  	  

	  

	  

Van	  papier-maché	  hebben	  
stokpoppen	  gemaakt	  dit	  was	  een	  
succes	  vooral	  toen	  ze	  geverfd	  en	  
gekleed	  werden.	  	  



	  

	  

Ooh...	  die	  gelukkige	  gezichten,	  vooral	  
wanneer	  hun	  pop	  kleding	  aan	  kreeg,	  
zelfs	  grote	  jongens	  straalden!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Het	  was	  een	  heerlijke	  groep	  kinderen	  
in	  die	  twee	  weken!	  We	  hebben	  zo	  veel	  
leuke	  gesprekken	  gehad	  in	  een	  
mengelmoes	  van	  Afrikaans,	  Engels	  en	  
Nederlands.	  Wat	  een	  genot!	  

	  

De	  tweede	  week	  was	  de	  groep	  wat	  
kleiner	  en	  werd	  het	  programma	  van	  
de	  eerste	  week	  herhaald.	  Elke	  dag	  
kregen	  de	  kinderen	  een	  lunch,	  	  
boterhammen	  met	  een	  glas	  limonade	  
en	  een	  appel,	  die	  ter	  beschikking	  was	  
gesteld	  door	  een	  plaatselijke	  kerk	  en	  
met	  veel	  liefde	  gesmeerd	  werd	  door	  
een	  aantal	  vrijwilligers	  van	  dezelfde	  
kerk.	  We	  hadden	  vertalers	  vanuit	  het	  
rehabilitatiecentrum,	  de	  werkplek	  
van	  Tanja	  Vosloo.	  Deze	  mannen	  
deden	  een	  onmisbaar	  werk	  voor	  de	  
kinderen	  en	  ons	  en	  ik	  denk	  ook	  voor	  

hun	  zelf,	  want	  ze	  genoten	  zichtbaar	  
van	  het	  contact	  met	  de	  kinderen.	  	  

Naast	  het	  werken	  met	  kinderen	  uit	  
een	  township	  bezochten	  we	  ook	  twee	  
keer	  een	  groep	  bejaarden	  die	  een	  
clownsact	  te	  zien	  kregen	  van	  Arthur	  
en	  met	  één	  groep	  hebben	  we	  linnen	  
tassen	  geschilderd	  en	  gezongen.	  	  

	  

De	  laatste	  zaterdag	  zijn	  we	  naar	  het	  
rehabilitatie	  centrum	  gegaan	  en	  
mochten	  we	  met	  zo’n	  45	  	  jonge	  
mannen	  werken.	  Ze	  konden	  kiezen	  
uit	  een	  logo	  schilderen	  op	  een	  T	  shirt	  
of	  het	  maken	  van	  een	  polsbandje	  van	  
oude	  fietsbanden.	  Het	  was	  
ontroerend	  om	  te	  zien	  hoe	  welkom	  
we	  waren	  en	  met	  hoeveel	  overgave	  er	  
werd	  gecreëerd.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Als	  klap	  op	  de	  vuurpijl	  was	  ook	  deze	  
keer	  de	  PARADE	  met	  zo’n	  220	  
kinderen	  en	  nog	  velen	  die	  aan-
haakten.	  Zo	  liepen	  we	  luid	  zingend	  en	  
muziek	  makend	  door	  de	  straten	  van	  
Asherfield.	  

	  



	  

Voorzien	  van	  politiebegeleiding	  trok	  
de	  stoet	  langs	  de	  huizen	  en	  kwamen	  
de	  mensen	  al	  zwaaiend	  en	  dansend	  
ons	  begroeten.	  

Het	  is	  niet	  mogelijk	  over	  te	  brengen	  
hoe	  rijk	  en	  waardevol	  we	  deze	  keer	  
mochten	  werken	  in	  Zuid-Afrika.	  Wat	  
we	  hebben	  genoten!	  De	  gastvrijheid	  
van	  Tanja	  en	  Hugo	  en	  vele	  anderen	  
die	  we	  mochten	  ontmoeten	  was	  een	  
warm	  bad.	  We	  hopen	  en	  bidden	  dat	  
we	  vreugde,	  kleur	  en	  feest	  hebben	  
gebracht	  in	  de	  harten	  van	  veel	  
kinderen	  en	  hun	  ouders.	  

	  

	  

	  

Het	  Team:	  	  

Jenny	  Verplanke	  en	  Wim	  Engels,	  	  	  	  	  	  	  	  
Arthur	  Pirenne,	  Pieter	  van	  Slooten,	  
Suzanne	  Visscher	  en	  Guy	  Opdekamp.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


